
“Het zoeken niet moe”, ik blijf onderweg. 
 
Na de coronaperikelen hebben we veel zin om onze activiteiten weer op te pakken, en 
samen een dag op pad te gaan. 
Deze keer hebben we gekozen voor bezinning en ontmoeting  en wel in het “Klooster van de 
Zusters Franciscanessen in Denekamp”, en een bezoek aan de Plechelmus Basiliek in 
Oldenzaal op:                                          14 juni 2023. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
We vertrekken om 8.45 uur met Gebo tours vanaf de parkeerplaats van Café Reimink, 
Dorpsstraat 2, 8152BL in Lemelerveld, en hopen om 10.00 uur aan te komen in Denekamp 
waar we ontvangen worden met koffie en koek. 
Daarna is een vertelling van de geschiedenis en uiteenzetting van de werkzaamheden van de 
zusters die er verblijven sinds 1875. 
Na deze uiteenzetting is er een lunch in het klooster. 
Na de lunch sluiten wij ons aan bij het middaggebed in de kapel. 
Daarna stappen we in de bus en gaan we naar Oldenzaal waar we eerst op een terras 
neerstrijken om iets te drinken.  
 

 

Wanneer we onze dorst hebben gelest gaan we naar de Plechelmusbasiliek waar we onder 
leiding van een gids een rondleiding krijgen. 
Om 16.30 uur stappen we weer in de bus en rijden terug naar Lemelerveld waar bij 
Restaurant Reinink een diner voor ons klaarstaat. 
 

   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
De kosten van deze dag bedragen € 60.00 {graag contant in de bus} 
Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 1 juni bij één van de bestuursleden: 
 
Ria Mars, tel:   06-57785904.  E-mail: marsria@hotmail.com. 
Coby v.d. Veen 06-22121124. E-mail: cobyvdveen@gmail.com. 
 
Wij hopen op een mooie deelname en een gezellige dag en zien u graag op 14 juni. 
Werkgroep: “Zoeken Niet Moe”. Ik blijf onderweg”.  
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